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Copy voor de Nieuwsbrief van november 2025 ﬁ
inleveren voor 10 oktober 2025

E-mail: kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance 112

Politie algemeen 0900-8844
HAP Huisartsenpost avond en weekend 010-4669573
Gemeente Lansingerland 14010
Stichting Welzijn Lansingerland 010-5225545
Rijbewijskeuring 088-2323300
Beltax 3B-Hoek (Noot Personenvervoer) 010-5216666
3B-bus 010-5111794
Storingsnummer elektriciteit en gas 0800-9009
Belastingservice KBO Berkel en Rodenrijs 010-5115596

KBO Ouderenadviseur (VOA) 010-5113830




De blaadjes vallen

Deze keer twijfelde ik over het onderwerp voor dit stukje: de blaadjes of een
feestje. Zoals u kunt zien is het toch de blaadjes geworden, maar misschien
eindigt het wel met een feestje.

Dit jaar zijn er al heel vroeg blaadjes van de bomen
gevallen. Dit is waarschijnlijk door de droogte
gekomen. De droogte hier in het westen, want in
“ het oosten is het natter geweest. Maar ook daar

., was het bij tijd en wijle heel mooi en ook heel
Q‘ warm. Vraag het maar na bij de mensen die in
Ootmarsum zijn geweest.
De vakantie was een feestje met één naar moment door een val.
U ziet we hebben het toch over een feestje.
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Maar toch even terug naar de natuur en dan voornamelijk naar de herfst.
Die komt er onvermijdelijk aan of is al in alle hevigheid begonnen.

De toch wel mooie zomer is voorbij. Warm was het; zeker in de zuidelijke
landen. Wellicht heeft u naar de Vuelta (de Spaanse wielertour) gekeken.
Er was een etappe in een gebied in Spanje waar de natuur helemaal zwart
was door enorme bosbranden. Ja, het klimaat verandert en eenieder zal er
anders over denken. Van milieuactivisten tot mensen die hun schouders
ophalen. Hopelijk kunnen we hier een middenweg op bewandelen.

Want na weer in drie verschillende delen van ons mooie land gefietst te
hebben kan ik van ganser harte zeggen: wat is Nederland mooi en wat
hebben we nog steeds een mooie natuur. Tussen onze foto’s zijn er van
bospaden waar de zon door de bomen schijnt en de natuur zijn eigen
schilderij maakt.

Ja, de blaadjes vallen, steeds meer en dan zijn de bomen kaal en moeten we
wachten totdat het zachte groen weer komt.
In de tussentijd trekt ons sociale leven weer aan.
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Maar er zijn natuurlijk ook altijd zeer droevige momenten. Dit alles is aan
onze leeftijd gerelateerd.

!W%’*‘ Ook aan onze leeftijd gerelateerd is dat we eigenlijk van iedere
’g&ﬁ&’ dag een feestje moeten maken, hoe klein dan ook.

Ik wens u een warme en feestelijke herfst toe.

Georgine Zwinkels, voorzitter

Van de bestuurstafel.....

Na een lang zomerreces heeft het bestuur op 4 september weer vergaderd.
En er was veel om te bespreken.

Er is voornamelijk vooruit gekeken, maar we hebben ook de vakantieweek
geévalueerd. Het was in het mooie Ootmarsum een heel goede week waarin
eenieder heeft genoten. Complimenten mogen naar de hoteleigenaren. Wat
een hoop werk verzetten deze mensen iedere dag. Ook complimenten naar
de twee begeleiders Jeanne en Johan.

Een dieptepunt was de val van Til v.d. Arend. Hierbij brak zij haar heup.
Gelukkig gaat het beter met haar tijdens haar revalidatie.

Nu vooruitkijkend; wat komt er allemaal aan.

De zangmiddagen doen we nog in oktober en november. En wel op de
eerste dinsdag van de maand. De inloop is om 13.30 uur en we beginnen om
14.00 uur. Bij voldoende belangstelling gaan wij hier in 2026 mee door.

De After Summer Party van 20 september is besproken, maar die is al
geweest als u deze nieuwsbrief ontvangt.

Dan vieren wij op 7 februari 2026 ons 40-jarig jubileum.

Hierover wordt later meer bekend gemaakt.

Op 17 maart 2026 zal er een avond worden georganiseerd voor onze
vrijwilligers. Vervolgens hebben wij op 22 april 2026 onze jaarlijkse ALV.

Tijdens de spelletjesmiddag van 23 november zullen er ook foto’s worden
vertoond van de vakantieweek, dus we nodigen hiervoor ook graag de
deelnemers aan de vakantieweek uit.

Deze fotovoorstelling wordt verzorgd door Ria Rijnboutt. Zij maakt voor ons

onder meer alle kaarten en was tot nu onze notulist.
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Helaas gaat Ria stoppen met het notuleren van onze vergaderingen.
Wij zijn haar heel erg dankbaar voor de goede notulen die wij altijd snel na
onze vergaderingen al ontvingen.

Het Bestuur

& -orrosry

We zijn dringend op zoek naar een notulist voor onze
bestuursvergaderingen.

Heeft u interesse meldt u dan aan bij onze secretaris Johan van Niekerk.
Zijn telefoonnummer is: 06-13585957

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie!
Het Bestuur

Themamiddag over ‘de dood’.
De dood is geen gemakkelijk onderwerp om over na te denken, laat staan
om over te praten. Toch krijgen we er vroeg of laat allemaal mee te maken.
Daarom organiseren wij op 22 oktober een middag rondom
het thema ‘de dood’

Wat kun je nu al regelen? Wat komt er allemaal bij kijken?
Er zal gesproken worden door o.a pastor Joost de Lange en
uitvaartverzorging Serry.

De kosten voor het bijwonen van deze middag zijn € 7,50.
Dit is inclusief koffie.

Zet deze datum alvast in uw agenda.
In de Heraut zullen wij u hier verder over informeren.



KBO VAKANTIE 2025 NAAR OOTMARSUM

Wel 45 leden van de KBO keken vol verlangen uit naar * *

9 augustus 2025, want dan zou de 7-daagse vakantie * cDD 7o
naar Ootmarsum gaan beginnen. ol B Eﬁaﬁj I
Toen het zo ver was, was het bij de Pius X kerk en de — T N
OLV geboorte kerk een gesleep van jewelste met .

volle koffers met schone kleren en spelletjes. Stadshotel Ootmarsum
Toen iedereen en alle koffers ingeladen waren begon de reis en gingen we

aan de hand van onze reisleiders Jeanne en Johan naar het mooie

Ootmarsum in het Twentse land.

Onderweg werd de groep alvast aangesterkt met koffie en gebak, want je
weet tenslotte nooit zeker of je in dat hotel wel iets te eten krijgt .....

Rond vijf uur in de middag kwamen we aan in het Stadshotel in Ootmarsum.
Hier zwaaien Ronald en Tineke de scepter; Ronald als kok en achter de
schermen werkend, Tineke als vliegende serveerster, receptioniste,
boekhoudster, oppas oma en nog veel meer, en dat 7 dagen per week, van
vroeg tot laat. Petje af!!

Rond zes uur stond het diner op tafel. De eigenaren van het
Stadshotel kunnen verrukkelijk koken; iedere dag anders en
heel origineel en lekker. Ik denk, dat ik niet de enige ben,
die na een week smikkelen en smullen een kilo zwaarder

- is!!! Ik ga u niet verraden wat we allemaal voorgeschoteld
kregen: u moet het zelf maar ervaren, adres verkrijgbaar bij
de reisleiding.

Het Stadshotel is een echt familiehotel. Ongeveer 60 kamers en een groot
terras waar het heerlijk toeven is. Want we hadden ook dit jaar de hele
week supermooi en zonnig en warm weer, wat de lust tot het consumeren
van de nodige drankjes alleen maar aanwakkerde. Dit tot grote vreugde van
Tineke, die als een wervelwind onze bestellingen opnam en snel bracht van
10 uur’s morgens tot 11 uur’s avonds.

v
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Het centrum van Ootmarsum, waar ons hotel vlakbij ligt, is ontzettend leuk:
bochtige straatjes met oude lantaarns en gerestaureerde oude huizen. Er
zijn heel veel galerieén en kunstwinkels, leuke pleinen en gezellige
terrassen. De R.K. Simon en Judaskerk uit de 13 eeuw en de Hervormde
kerk uit de 19¢ eeuw domineren de oude stadskern.



Zondag hebben een aantal mensen van onze groep de eucharistieviering
bijgewoond. Het koor zong een gregoriaanse mis. Het interieur van de kerk
is erg mooi en de kerk is in het toeristenseizoen elke dag geopend.
Ootmarsum is de ‘siepelstad’ (= uienstad).

Vroeger werden de gekweekte uien aan een lange stok
gebonden en met die siepelstokken op hun rug liepen de
mannen naar de markt om hun siepels te verkopen. Er
staat in het centrum ook een standbeeldje van zo’n
siepeldrager. In het vakantieseizoen is er drie
donderdagen een siepelmarkt: een braderie zoals wij die
kennen, maar dan véél uitgebreider, honderden kramen
met de meest bijzondere handelswaar, afgewisseld met
oude ambachten, dansgroepen en shantykoren.

Deze markt trekt een paar duizend toeristen; je kunt over de hoofden lopen.
Vele KBO-ers liepen een rondje over de markt (het was die dag 32 graden)
en gingen na gedane zaken vermoeid en verhit een
drankje nuttigen op het terras van het Stadshotel
onder de vleugels van moeder Tineke.

Wat deden wij zoal nog meer deze week?

Het was warm.’s Morgens zaten we op het terras met
een kopje koffie of een drankje en een praatje, want
sommige mensen hebben elkaar veel te vertellen. Anderen onder ons, die
tijdens de warme ‘plaknacht’ misschien niet zo goed geslapen hadden,
deden stiekem even de luikjes toe.

Weer anderen gingen naar een park vlak achter ons hotel, een oase van
rust, een vijver met klaterende fontein en bankjes waarop je heerlijk kon
genieten van natuur en rust.

Er is daar ook een theehuis, waar je naast gewone koffie en thee ook
bijzondere koffie en theesoorten kunt krijgen. Een uiterst vriendelijke
eigenaar kon je daar op verzoek aan het juiste kopje helpen.

’s Middags kwam chauffeur Jan van touringcarbedrijf Ter Beek in actie.
Hij vertelde onderweg sappige verhalen en bracht ons naar allerlei mooie
plekjes met onderweg altijd wel koffie met gebak als aanvulling op het
overdadige eten in ons hotel.



We toerden ook door die Heimat en het prachtige Twentse land, bezochten

een aardbeikwekerij en luisterden bij 30 graden geduldig naar de uitleg van

de kweker.

2% i We hadden ook een avond Bingo in het hotel met natuurlijk
fantaaaastische prijzen en veel gelukkige winnaars. Op een

andere avond hadden we een heel interessante lezing met

beelden over de geschiedenis van Ootmarsum.

Op weer een andere avond kwam er een dansgroep uit de

omgeving Twentse volksdansen voor ons opvoeren. Boeren en boerinnen,

dik gekleed bij een temperatuur van 30 graden. Op klompen dansten ze dat

het een lieve lust was, en bij iedere dans kregen we uitleg bij welke

gelegenheid deze dans vroeger gedanst werd. Zo kom je ook het een en

ander te weten over de zeden en gewoonten van de Twentenaren van

vroeger

Het was een genot om naar te kijken. De vloer werd vochtig van hun

transpiratievocht, maar ze werkten hun programma netjes af .

Ik heb mijn programma ook afgewerkt, geloof ik.

O ja, Ronald en Tineke dachten dat we de hele week niet
genoeg gegeten hadden en daarom hadden ze vrijdagavond

een afscheidsdiner gemaakt dat klonk als een klok: een koud = \0
buffet met verschillende salades, verschillende soorten vis - 7}} ,
en koud vlees, daarna een warm buffet met nasi, saté, kip en *«

frites en daarna als klap op de vuurpijl nog een ijs en toetjesbuffet toe.

Het diner duurde van zes uur tot half negen. Met buikpijn gingen we naar
een andere zaal waar die avond gedanst kon worden op de klanken van het
Decap orgel. Met die volle magen was dat niet zo’n goed idee. Enkele
dapperen onder ons liepen nog wel een bescheiden polonaise om
vervolgens de koffers in te pakken en het bed op te zoeken, want de
vakantie 2025 in Ootmarsum was weer voorbij.

Volgend jaar gaan we met de KBO wéér een reis maken

ergens heen in de maand augustus.

Ik ga zeker weer mee, U ook ???7? / \

Nico Schinkel

——



Jaarmarkt Berkel en Rodenrijs op zaterdag 6 september 2025.
Het bestuur van de KBO Berkel en Rodenrijs was
ook op de jaarmarkt aanwezig om nieuwe leden en
bestuursleden te werven.

Ze probeerden de mensen uit te leggen wat de KBO
allemaal doet en wat zij voor de senioren kunnen
betekenen.

Belangstellenden kregen als documentatie de
nieuwsbrief en het KBO-magazine mee om thuis
rustig te lezen. Natuurlijk kregen ze ook een
inschrijfformulier mee.

Het was een mooie en gezellige drukte en het weer
was prachtig.

En nu maar afwachten of de inzet het gewenste
resultaat zal opleveren.

Ria van Niekerk

/ Uitnodiging PCl middag op 11 oktober 2025
Pc’ De jaarlijkse PCI-middag komt er weer aan en wel op zaterdag
oawe 11 Oktober in Willem Huygensz van 13.30 uur tot 17.00 uur.

\f:!fl?:ns De zaal is open vanaf 13.00 uur.
Met een kopje koffie, een hapje, een drankje en een gezellig
muziekje hopen wij er met elkaar weer een gezellige 0 \e
middag van te maken. ?&j’% -y
Uiteraard is er ook dit jaar weer een loterij \
met mooie prijzen.
U kunt zich voéér 1 oktober a.s. aanmelden bij het

parochiesecretariaat via tel.nr. 010-5112330.

Namens PCI, Lucia Glastra



Valpreventie

Jaarlijks belanden meer dan honderdduizend 65-plussers op
de spoedeisende hulp na een val.

Een val kan ingrijpende gevolgen hebben, zelfs als je nog
gezond en sterk bent. Terwijl iedereen juist zo lang mogelijk

gezond en zelfstandig wil blijven om te genieten. Waarom wil
jij sterk blijven staan? Om te blijven dansen, op vakantie te gaan of voor een
uitje met familie?

Van 29 september t/m 5 oktober vragen de overheid en VeiligheidNL extra
aandacht voor het voorkomen van valpartijen tijdens de ‘Valpreventieweek’,
onder andere via de landelijke publiekscommunicatie ‘lIk sta sterk’.

Test uw risico op vallen op www.testjevalrisico.nl en krijg handige tips.
Door deze tips te volgen, verklein je de kans op een val.

Herfst, herfst, je bent er weer
met je pittige geuren
en je bladeren die dwarrelen
in duizend warme kleuren.

Herfst, herfst, daar ben je weer
met je storm en regen
zwammen, eikels, spinnen
natte kleren‘en wind-tegen.

Herfst, herfst, je bent er weer
kom laat me je omarmen
want ondanks al je buien
geniet ik van je charme.
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ultuur aan het Lint

Zaterdag 18 oktober komt het grote close harmony en a capella koor The
Skyline Sisters in de OLVG kerk.

Dat wordt een sfeervolle avond met ook nog optredens van
het bekende mannenkwartet Natural Blend en de
damesgroep Mrs. Jones. Een avond vol vierstemmige zang en
melodieén uit de jaren 50, 60, 70, 80 en uit musicals!

Vanaf 1 oktober liggen de kaarten a € 15,00 incl. koffie bij de
bekende adressen. Online via: cultuuraanhetlint.nl.

Met uw KBO pas krijgt u aan de zaal € 3,00 terug.

Zondag 26 oktober Lunchconcert met het swingende orkest van Marieke &
- The Jazz Dunes. Marieke zingt lekkere Bossa Nova,
maar ook ingetogen ballads en Jazznummers.
S(L‘;\%g G Aanvang 12.30 uur, Willem Huygensz open 12.00 uur
al‘-——F/ Kaarten voor deze muzikale lunch zijn verkrijgbaar bij
- Van Atten en Van den llssel in Berkel.

Kent u al de gratis vervoermogelijkheid van Welzijn Lansingerland naar
onze activiteiten?

‘Vervoer naar het Lint’ zorgt ervoor dat een vrijwilliger u thuis ophaalt,
begeleidt naar het concert en daarna weer veilig thuisbrengt.

Dat geldt voor al onze concerten op zaterdagavond en zondag. Q06
De service is voor u gratis en de vrijwilliger krijgt van ons gratis ARY. V.
toegang. U betaalt alleen uw eigen kaart. O O

Voor dit vervoer kunt u zich aanmelden bij:
e Welzijn Lansingerland van maandag t/m donderdag tussen
P> 4 14.00 - 16.00 uur op tel.nr. 010-5225545.
Wij hopen dat zo meer mensen de concerten kunnen bezoeken!
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Mutaties lidmaatschap

alle verhuizingen, overlijden of andere mutaties graag, onder
vermelding van het lidnummer, doorgeven aan:
Ledenadministratie KBO Berkel en Rodenrijs

Ria van Niekerk

Pollux 22, 2651 HA BERKEL EN RODENRUS
E-mail: leden.kbobr@gmail.com

Tel. 06-15518056

De agenda voor de maand oktober 2025

Dinsdag 7 oktober

Meezingmiddag in parochiehuis Willem

14.00 uur Huygensz. Zaal open om 13.30 uur
Vrijdag 10 oktober Klaverjassen in parochiehuis
13.30 uur Willem Huygensz

Zondag 12 oktober
14.00 uur

Ontmoetings/spelletjesmiddag in ‘t
Koetshuys

Vrijdag 17 oktober
14.00 uur

Bingo in de recreatieruimte van de
Naeldhorst. Zaal open om 13.30 uur

Woensdag 22 oktober
14.00 uur

Informatieve middag rondom het thema
‘de dood’.
Zie elders in deze nieuwsbrief.

Vrijdag 24 oktober
13.30 uur

Klaverjassen in parochiehuis
Willem Huygensz
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